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De ®
grote toren zingt * *

OPEN MONUMENTEN DAGEN BREDA 2023

Dit jaar is het 100ste jaar dat een lid van de familie Maassen als stadsheiaardier de klokken

van de toren van de Grote Kerk bespeelt.
Vandaag speelt stadsbeiaardier Paul Maassen van 16:00 tot 17:00 de lievelingsliedjes van
Bredanaars, aagevraagd voor geliefden of met een goed verhaal, geniet ervan!

Het leven is goed in het
Brabantse land

Aangevraagd door:

Ingrid de Klerk

De Jukebox - Corry
Konings

Aangevraagd door:

John

Don’t leave me this way -
The communards

Aangevraagd door: Annelies Bax

z “Voor mijn dochter Linda!"

Sound and Vision - David
Bowie

Aangevraagd door:

Dhr. Van Gurp

Just Breath -
Pearl Jam

Aangevraagd door:

Maike Elias

Radar Love - Golden
Earring

Aangevraagd door:
Marc

Paarse Heide

Aangevraagd door:
Ad Graumans &
Henk Voermans

Daar bij de waterkant -
De Havenzangers

Aangevraagd door:
Rikie Nuijten

Jemooie blauwe ogen -
Django Wagner

Aangevraagd door:
Lizet Dam

Mamma Mia - ABBA

Aangevraagd door:
Didi Donaldson &
Natasja Wagemakers

Love you More - Racoon

Aangevraagd door:
Margo van Gils
Voor mijn liefl"

Whiter Shade of Pale -
Procol Harum

Aangevraagd door:

Els vd Wiel

Alles hier is ook van jou -
Miss Montreal

Aangevraagd door:
Maartje Verheijen

‘Het enige echte Bredase volkslied
aangevraagd door twee
Bredanaars met liefde voor de
stad!

‘30 Maart waren mijn man en ik

50 jaar getrouwd en omdat we

elkaar aan de waterkant hebben
ontmoet is dit ons liedje!

“Voor mijn man!’

No Reptiles - Everything
Everything

Aangevraagd door:
Bas van der Horst

You'll be in my heart -
Phil Collins

Aangevraagd door:
Charlotte

Highway to Hell -
AC/DC

Aangevraagd door:
S.van Aalst

Brabant - Guus Meeuwis

Aangevraagd door:
Lian Kokke & Carla
van de Konijnenberg

Het kleine Café aan de
Haven - Pierre Kartner

Aangevraagd door:
Rikie Nuijten

Errijdt een trein naar
Niemandland - Frans Bauer

Aangevraagd door:
Toon van Poppel

‘Al jaren luister ik samen met
kantoorgenoten uit de
Reigerstraat naar de Grote
Kerk. Het is een sport om als
eerst het nummer te raden!’

Mijn partner en ik zijn op 8 september
getrouwd in de Waalse kerk en zelf wonen
wein de Catharinastaat, heel dicht bij de
Grote Kerk. Z0 zouden we hetliedje
sowieso kunnen horen vanuit thuis. Dit
liedje is gespeeld tijdens de ceremonie!”

Paranoid -
Black Sabbath

Aangevraagd door:
Tamara Verheijen

Bij ons in Breda - Guido
Weijers en Freek

Aangevraagd door:
Erik Hinten



